
   Genieten met de
         FIETS

      Bisschop de Vetplein
Op dit vernieuwde plein schuif je zó aan op een van 
de terrassen onder de bomen. Ga ook even kijken bij 
de glazen kiosk. Daarin vind je een waterput van meer 
dan 1000 jaar oud. Niet gek als je bedenkt dat Gilze 
een van oudste dorpen in Brabant is. Er staat ook een 
luisterpaal – onderdeel van de Liberation Route – waar 
een ooggetuige vertelt over de bombardementen in de 
Tweede Wereldoorlog. 

      AZC Prinsenbosch
Deze opvanglocatie staat op voormalig terrein van de 
luchtmacht. In WO II werd hier door de Duitsers een 
compleet dorp gebouwd, met zo’n 40 gebouwen. De 
laatste 25 jaar dient Prinsenbosch als opvanglocatie 
voor ruim 1200 bewoners, waarbij de dorpsfunctie 
goed van pas komt.

      Landgoederen Anneville, Hondsdonk 
en Valkenberg 
Je komt langs diverse landgoederen en jachtvelden. 
De landhuizen en aangrenzende privéterreinen zijn 
niet te bezoeken, maar rijd er gerust even langs om 
de sfeer van weleer te proeven. 

      Wijngaard Dassemus
Deze biologische wijngaard met ruim 16.000 stokken 
ligt verscholen tussen de pracht van Chaam. Ben je 
nieuwsgierig aangelegd? Loop dan even de wijngaard 
in om te spieken. De winkel is bijna elke dag open, 
maar als je even belt, weet je het zeker.
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      Fusilladeplaats
Bij knooppunt 64 vind je een zandpaadje. Kies je 
dit pad? Dan kom je uit bij een klein monument. 
De luisterpaal vertelt je een aangrijpend verhaal 
uit de Tweede Wereldoorlog dat zich hier 
afspeelde. 

      Geheimzinnige grafheuvels 
Misschien niet het vrolijkste punt langs deze route, 
maar wél een reden om af te stappen. Het gaat hier 
namelijk om een ringgrafheuvel – een grafheuvel 
met daaromheen een greppel – zoals die in de 
bronstijd werd gemaakt. Vlak bij knooppunt 63 
volg je de pijlen op het zandpad dat begint tussen 
Glamping De Bosweide en de bosrand. Pas op voor 
mountainbikers!

      Willibrorduskapel
De bron die hier ooit lag, zou geneeskrachtige 
eigenschappen hebben. Maar de put verdween en 
de bron droogde op. Wat je nog wél ziet, is deze 
kapel in het bos, ontworpen door Jos Bedaux. Deze 
kleine kapel heeft de oorlog én de tijd overleefd.  

      De oude steenfabriek van Gilze
Miljoenen stenen zijn hier gemaakt: de typische 
baksteen uit Gilze met zijn geelachtige, roestbruine 
kleur. Na sluiting is de fabriek gerestaureerd en 
nu is het een expositieruimte voor kunst. Kom je 
kijken? Tijdens tentoonstellingen mag je ook even 
neuzen in de oude fabriek.

DE   FIETSALLEE

Hier zijn wij!
Welkom op de 
FIETSALLEE!
Deze fietsroute is een pareltje voor elke 
fiets- en natuurliefhebber. De Fietsallee is 
breed, strak als een laken en grotendeels 
autovrij. Hij slingert langs én door de grootste 
aaneengesloten bosgebieden van Brabant en 
brengt je van Breda naar het Bels Lijntje in 
Alphen. Je fietst over rustige landweggetjes 
of over vrijliggende fietspaden. Die voeren 
je langs historische landgoederen, Brabants 
boerenland en door authentieke dorpjes. 
45 kilometer lang genieten!

Hier zijn wij!
Wij zijn trots op onze regio en dat laten we zien. Deze 
folder vertelt je over interessante punten waar je 
langsfietst. Onderweg kom je diverse bankjes tegen 
om even te rusten. De belangrijkste rustplekken staan 
op de kaart aangeduid. En snak je naar een kop koffie 
of een lekkere lunch? Gastvrije horeca is altijd in de 
buurt. Hier zijn wij!

45
km



Hotspots langs de route

      Een gevaarlijke handelsroute
De Fietsallee was tot begin 19e eeuw onderdeel van een 
drukke handelsroute tussen Breda en Maastricht. Dat 
zie je nog terug in naam de Maastrichtsebaan. Goederen 
uit Holland kwamen aan op de Ginnekenmarkt in Breda 
en vanaf daar trok men in konvooi richting Maastricht. 
Licentiebrieven en paspoorten moesten in orde zijn. Op 
enkele plaatsen werd tol geheven. De voerlui reden meestal 
in groepen vanwege de vele overvallen en berovingen 
onderweg. De konvooien werden begeleid en beschermd 
door ‘Haeneveren’, die zich daarvoor lieten betalen. 

Talrijke uitspanningen stonden langs de route. De voerlui 
en hun paarden moesten immers eten, drinken en 
overnachten. Ook nu nog tref je in deze regio veel gastvrije 
horecagelegenheden aan, waarvan enkele met een 
roemrucht verleden... 

Bezoek voor meer informatie onze 
website www.toerismedebaronie.nl
of download de app ‘Sporenzoeker’
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